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Hoe elk mens in een oorlogssituatie kan raken en van toeschouwer dader
wordt. Een gruwelijke waarheid voor ieder van ons. Ik heb heel veel over
de Tweede Oorlog gelezen. Na dit boek ben ik daar mee gestopt.
Gruwelijk, aangrijpend en het laat je niet meer los.

Ik heb het eerste uur met open mond zitten lezen... Wat een prachtig,
vernieuwend taalgebruik, ik wist niet dat dit kon en bestond. Je wilt het
boek eigenlijk hardop lezen, wat een dichterlijke schoonheid en
uitzonderlijk verhaal.

Dit boek gaat rechtstreeks je ziel in. Over vriendschap, de pijn van het
leven, over liefde en eenzaamheid. Dit boek kun je niet neerleggen en als
je het uit hebt ben je leeg en wil je even niets.

De eerste jaren van mijn werkbare leven was ik schoolmeester. Dit boek
heb ik heel vaak voorgelezen en samen met toen nog de 6e klas lagen
we met z'n allen in een deuk, de meester nog het meest...

Dit prentenboek heeft zo'n beetje alles: het is grappig, soms ontroerend,
leerzaam en fantasievol. Ook voor grote mensen!

Ik denk niet dat er een Westlander is die dit boek heeft gemist, maar voor
de zekerheid... Het boek geeft een mooi tijdsbeeld, gaat over een
indrukwekkende familie en is geweldig geschreven.

Mooi geschreven zoals alleen Japin dat kan. Hij laat je meeleven met
historische figuren en dit boek spreek mij des te meer aan, omdat het
over de componist Jaikovski gaat. Voor mij gaat er geen dag voorbij
zonder klassieke muziek, de muziek van Jaikovski maakt je, ondanks zijn
dramatische leven, altijd blij.

Onze 'eigen' Dan Brown. Spannend, een boek waarin feiten en fictie door
elkaar lopen, maar dat heb je tijdens het lezen niet meer zo in de gaten.
Nog mooier als je Leiden een beetje kent.

Tja, ik heb dit boek willekeurig gekozen, want alle boeken van Slaughter
zijn spannend en daarmee ontspannend. Heerlijke boeken om even van
de wereld te zijn.

Ook zo'n schrijver waar je alles van wilt lezen. Dit boek zet je ook aan tot
nadenken over de verwording en verval, of is het verrijking van Europa. Ik
ben daar nog niet uit.

Speciaal voor mijn vrouw, maar ik geniet zelf ook van de boeken van 't
Hart. De humor, de ontboezemingen, de luchtigheid met soms serieuze
ondertoon en natuurlijk zijn liefde voor Bach (daar schrijft hij ook heel
mooi over). Gewoon heerlijk om te lezen.

Altijd ligt er een gedichtenbundel onder handbereik, Marsman is €én van
mijn favorieten en wie kent niet het gedicht 'Denkend aan Holland...".
Zoals veel poézie kun je zijn gedichten eindeloos blijven lezen, ook al zijn
deze bijna 100 jaar oud.

Er staan veel biografieén in mijn boekenkast, dit is één van mijn favoriet.
Hoe een burgermeisje koningin wordt, wat een sprookje! En ja, welke
man houdt niet van haar... Dit boek geeft een beeld van de jeugd van
onze koningin.

Onder andere over een cursus in leren omgaan met teleurstellingen, die
helaas niet doorgaat. Heerlijk voor naast de bank om af en toe wat in te
lezen, maar waarbij je wel moet blijven opletten.
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